Eerbetoon aan mijn

(voor)ouders

llse Wanten
Lieve mensen,

‘Sedert enkele weken bevind ik mij plofseling - van de ene dag op de andere - in een van de meest belangrijke peri-
odes die een mensenleven rijk is. De begeleiding van mijn ouders fijdens het binnengaan van hun laaftste levensfase
vraagt een heel specifiek ritme en daarnaast al mijn liefde en kracht, want nog nooit zjjn dagen, uren en minuten zo
kostbaar geweest. |k koester onze momenten samen als waren het tere bloemen, en voel een naakt- en nederig-
heid die recht naar de essentie gaat.

Terwijl de eerste hittegolf in Belgié een feit is, laaien bjj ons thuis de emoties hoog op. Er wordt gehuild, gevioekt, ge-
analyseerd en gefilosofeerd, gezongen en gelachen. Al enkele keren werd de champagne ontkurkt en klinken
we op leders gezondheid. Herinneringen flitsen voorbjj. Levenslessen passeren de revue. Sterke karakters vioeien het
ene moment harmonisch samen om dan weer hysterisch te bofsen. Hoe lang dit proces nog duren zal, weet nie-
mand. Wat ik wel weet, is dat dit leven voor de zoveelste keer een bocht heeff genomen. Wat geweest is, is ge-
weesl. Het zal nooit meer hetzelfde zjn. De versfillende poézie in de lucht spreekt boekdelen.’

Het bovenstaande stukje stuurde ik eind juni de wereld in onder de vorm van een nieuwsbrief (daarop kan je je frou-
wens gratis abonneren via mijn website onder de rubriek 'nieuws'). Intussen zijn we eind augustus en ben ik nog
steeds aan het bikomen van het grote, ingrijpende verlies van mijn beide ouders. Dankbaarheid, bewondering en
een onbestemd gevoel van verweesdheid zoeken in mijn diepste binnenste een plaats en maken dat ik die eerste
dagen urenlang naar de voorbijfrekkende wolken kijk: ik ontwaar er details van hun broze, tedere, gerimpelde licha-
men in. De zachte wind voelt dan weer als hun handen die strelen en de pijn verzachten, en de zon, ach, de Zon
achter de zon...

Af en foe frekken kleine magische voorvallen mijn aandacht, zoals een viinder die op mijn hart komt zitten en daar
de energetische draden van de hartchakra aanraakt. Tijdens de herdenkingswandeling voor mama laat een hert
zich aan ons zien en maakt secondenlang indringend oogcontact. Zowel in ons eigen appartement als in hun bui-
fenverblijf voel ik heel sterk hun lijfelijke aanwezigheid. Dat is te zeggen: ze verschijnen hand in hand aan mij in hun
lichtlichamen, die verbonden zijn met onvoorwaardelijke liefde en me verzekeren dat alles goed is. [k ween en lach

tegelijkertijd.

lk weet maar al fe goed dat de (on)
sterfelijkheid van deze mensheid geen
grenzen kent. Het lichaam, dat bij de
overgang naar de hogere, hemelse
dimensies als een kledingstuk of een
nat, dood gewicht wordt afgeworpen,
bevrijdt immers onze ziel en in alle ge-
vallen staan de hemelse bewoners -
gidsen en lichtwerkers in opleiding - ons
bij. Maar hier en nu, op deze wonderlij-
ke Aarde, exploreer ik nog steeds de
Liefde die de werkelijke grondtoon van
dit multiversum is. Het is geen toeval dat
ik vitgerekend in deze periode dit citaat
van Rumi tegenkom: ‘Tussen wat wordt
gezegd en niet bedoeld en wat wordt
bedoeld en niet gezegd, gaat de




meeste liefde verloren.’

Het is bijzonder frappant dat de belangrijkste vragen hier in het Westen doorgaans pas op het einde van een men-
senleven worden gesteld. Waarom niet aan het begin? Stel je voor hoe de wereld eruit zou zien als we bepaalde
antwoorden reeds aan het begin van ons leven wisten.

Hoe je het ook draait of keert: de huidige, materialistische wetenschap heeft ontzettend veel schade veroorzaakt.
Dat komt omdat het in het scheidingsdenken terecht is gekomen toen het destijds de spirituele kant van de realiteit
opzij schoof. Maar wie berekeningen en cijfers, die zich aan kunnen passen aan welk verhaal dan ook, uifroept tot
zijn meest betrouwbare maatstaf gaat niet enkel voorbij aan de volledige werkelijkheid maar vooral en in de eerste
plaats aan zichzelf. De ware mens bestaat immers net zoals de ware redliteit vit veel meer lagen en dimensies dan
enkel datgene wat met ‘het blote oog’ kan worden gezien en opgemeten. De ziel wordt niet slechts bevrijd wan-
neer we ons Aardse omhulsel — dit wonderlijke voertuig — naast ons neerleggen. Ze kan hier en nu tot leven, tot be-
wustwording worden gewekt, en ons dageliks de weg wijzen.

Wanneer we de grote verhalen die ons leven vandaag nog steeds (on)zichtbaar beinvioeden leren doorzien en
leren begrijpen welke ‘programma’s’ ons onophoudelijk en onbewust aan de draai houden, en wanneer we tegelij-
kertijd de kracht van ons eigen bewustzijn beseffen, dan kunnen we het effect van hun greep inschatten en deze
programma'’s bewust leren her-programmeren. Het nieuwe grote verhaal dat vandaag in de steigers staat gaat
dan ook niet langer over mensen die zich onbewust van hun ziel laten wegdrijven door de maatschappelike
stroom. Wij allemaal staan op het punt de groft te verlaten en de Kosmos te onfsluiten ... in onszelf.

En dat brengt mij weer als vanzelf bij 'onze’ Amy en onze fimdocumentaire die de voorlopige titel 'Terug naar het
Paradijs' kreeg. Wat deed het deugd toen ik haar enkele weken geleden in het energetisch wellnesscenter Elaisa
opnieuw bezig zag en voelde! Dit keer ging het over de piramide-wereld. Toen ze sprak over de engelen, de bui-
fenaardsen, dankzij wie de bouw van deze reusachtige wonderen van de Oudheid mogelijk was, borrelde een oer-
oude overwinningskreet in me op die ik nog maar net op tijd wist tfe onderdrukken. Ze moesten eens weten, zo
dacht ik, terwijl ik met bonzend hart vanonder mijn wimpers naar alle aanwezigen tuurde, dat zo'n wezen zich mo-
menteel onder hen bevindt... Hoe goed kan ik mij die glorieuze tijd herinneren, alsof het gisteren was. In het licht
van de eeuwigheid betekenen 1000, 5000 of zelfs 50.000 jaar niet hetzelfde als wat ze nu betekenen.




Mijn ouders hebben momenteel het fijdelijke ingewisseld voor het eeuwige. 'We zijn hier maar heel even,’ zo zei mijn
vader nog nietf zo lang geleden, en het was vooral de manier waarop hij die woorden uitsprak die me trof. Er sprak
namelijk een diepe, wijze en liefdevolle berusting uit die mij voorbereidde op wat eens onvermijdelijk komen zou en
wat ons allemaal te wachten staat.

Nu hun overgang straks al 2 maanden geleden plaatsvond, voel ik in mezelf een gevoel van dankbaarheid groei-
en. Hoe vaak heb ik infussen al niet gedacht: wat ben ik blij dat ze me tot hier hebben gebracht! Dat ze er waren...
al die fijd... voor mij.
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Nu onze frein als het ware losgekoppeld werd, nu de verschillende wagonnetjes andere sporen volgen, naar verre

andere horizonten, weet ik dat de kern van deze splitsing, dit plotse vertrek, uit liefde is ontstaan en naar de liefde

zal terugkeren, hoe dan ook. Mijn hele verdere leven zal dan ook een soort eerbetoon aan hen inhouden omdat
3 deze ouders, deze fysieke ouders, er destijds voor zorgden dat ik

hier geboren kon worden, bij hen, om mijn zielenmissie, mijn

taak, te kunnen uitvoeren.

Het weerzien, daar geniet ik nu reeds van, zal op een mooie dag

sidderingen van genot veroorzaken die niet enkel door ons maar

door velen zullen worden gevoeld. Alles in dit prachtige onmete-

lijke Universum is immers doortrokken van eenheid en liefdevolle

verbinding. Pas wanneer we onszelf daarvan afkeren, lijkt het

alsof dat niet zo is.

Ik wens jullie mooie, transformerende dagen!

Liefs,

llse

Terug naar het Paradijs vind je zowel op Facebook als op Insta-
gram. Blogposts kan je lezen via www.ilsewanten.com




