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"Als dit universum in zijn onnavolgbare orde en precisie het
resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo
geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle
gedrukte lefters op de grond terechtkomen in de foutloze
vorm van het woordenboek.”

Als er iets is dat ik ons allen toewens, dan
is het wel de voortzetting van de stroom
aan diepgaande en verhelderende inzich-
ten. Wanneer we de waarheid - de gehe-
le waarheid - willen leren kennen, dan is
de voorwaarde dat we zoveel mogelijk
puzzelstukjes in handen krijgen. Alleen
zo kunnen we op een mooie dag tot een
volledigbeeld komen. Zoals de zaken er nu
voorstaan, wordt ons nog te veel onthou-
den. De redenen waarom dat zo is zijn
talrijk en vormen een kluwen dat op het
eerste gezicht onontwarbaar lijkt. Zoals
zo vaak echter kan schijn ons bedriegen.
Er bestaan wel degelijk antwoorden op
al de vragen die we ons stellen en wat we
nu, meer dan ooit, nodig hebben, is een
helder hoofd en een warm hart dat over-
loopt van mededogen en inlevingsvermo-
gen. Daarnaast is het échte kenmerk van
intelligentie niet kennis, maar verbeel-
dingskracht.

De uitdaging waarvoor de mensheid op
deze planeet momenteel staat, is van een
zodanige omvang dat het ons bijna zou
beginnen duizelen. Daarom doen we het
best rustig aan. We mogen namelijk niet
vergeten dat we lange tijd als het ware
ingedommeld waren. Door wie of wat we
in slaap werden gewiegd, en vooral met
welke bedoeling, dat zijn vragen waar-
op we stilaan een antwoord beginnen te
vinden.
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- Albert Einstein

Laten we eens wat verder ingaan op
deze zogenaamde toevalligheid. Sommi-
gen zijn ervan overtuigd dat onze soort
hier, als bij puur toeval, op deze aarde is
verschenen. Het zou gaan om een brok
gesteente, die onder bepaalde omstan-
digheden net de juiste atmosferische
condities doorstond, waardoor er uitein-
delijk leven op aarde mogelijk was. Deze
primitieve levensvorm ontwikkelde zich
vervolgens tot een steeds slimmere vorm,
totdat de huidige mens, de homo sapiens,
ontstond. Hoewel Charles Darwin -
bedenker van de evolutietheorie - zelf
over een ‘onverklaarbare kracht' sprak
die deze evolutie voortstuwde, werd daar
nadien maar weinig gehoor aan gegeven.
Alsof de aanhangers van de moderne
wetenschap vooral graag komaf wilden
maken met alles wat maar enigszins naar
religie rook...

Religie. Tja, je kan het de jonge, onerva-
ren moderne wetenschappers natuurlijk
ook niet kwalijk nemen. Religie hield het
volk destijds in zo'n wurggreep dat de
mensen nauwelijks nog adem kregen.
Zo zwaar woog het juk, dat elkeen zich
in allerlei bochten wrong om toch maar
geen ‘zonden’ te begaan. En zowat alles
viel onder de noemer ‘zonde’. Neen, dan
maar liever de frisse wetenschap! Die zou
namelijk het juk afwerpen en een logische
(lees: correcte) verklaring vinden. Voor
alles.

En hier staan we nu, in het jaar 2022. De
onverklaarbare kracht is er nog steeds
en is enkel maar geheimzinniger gewor-
den, nu blijkt dat als je alles steeds maar
blijft opdelen en splitsen, er uiteindelijk
helemaal ‘niets’ overblijft. Echter, de lege
ruimte is helemaal niet zo leeg als je zou
vermoeden.

Dankzij de meest recente nieuwe tak van
de wetenschap - de kwantumfysica - zijn
we inmiddels min of meer vertrouwd
geraakt met termen als meerdere en
hogere dimensies, parallelle werelden,
‘spookdeeltjes’ die nu eens opduiken
en dan weer verdwijnen, lichtgolven die
interfereren, fotonen, en meer van dat
moois. Voor de leek lijkt het alsof alles
steeds maar ingewikkelder wordt. Maar is
dat echt zo? Kunnen de meest fundamen-
tele inzichten en concepten van de weten-
schap werkelijk niet in een taal worden
uitgedrukt die voor iedereen begrijpelijk
is?

De meest vooraanstaande kwantumfysi-
ci hebben intussen al lang de link gelegd
met dat wat we de basis van alle religie
zouden kunnen noemen: spiritualiteit. En
daarmeeis de cirkel om zo te zeggen rond:
de slang bijt in haar eigen staart. Want
was het niet Carl Gustav Jung die destijds
poneerde dat de religie van de toekomst
een kosmische religie zou moeten zijn?

Ik denk dat we stilaan op het punt zijn
gekomen dat de wijze woorden van deze
genieén eindelijk gemeengoed worden.
Toeval bestaat niet. Of zoals Einstein zei:
“God dobbelt niet".



De afgelopen decennia - laten we zeggen sinds 1960 - zijn er heel
wat ‘gewone’ mensen geboren die ervan overtuigd zijn dat alles
betekenis heeft. Ja, dat de mens zelfs de opdracht heeft om de
onzichtbare, geheime kracht(en) zelf te ontdekken. Niet door alles
in de buitenwereld aan zijn staart te trekken - het leitmotiv van
de moderne wetenschap - maar door precies het tegenoverge-
stelde te doen. Door de weg naar binnen te nemen, door inkeer,
introspectie, contemplatie en/of meditatie leert de mens gaan-
deweg zijn/haar ware natuur kennen. Deze beweging kreeg de
naam ‘new age’ en ook zij huisde onder de overkoepelende term
spiritualiteit. Degene die de spirituele weg insloeg, vergeestelijk-
te gaandeweg of werd spiritueel genoemd vanwege het woord
‘spirit’ (geest) dat in het begrip zit. Het is die onverklaarbare
kracht, die niet enkel leven geeft aan dode brok-

stukken aarde, maar die hen zelfs van een soort

missie voorziet.

Allemaal goed en wel, zal je misschien

denken, maar wat is dan precies die
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twee manieren zijn om je leven te leven? Doen alsof niets een
wonder is, en doen alsof alles een wonder is. Waarvoor opteer jij?
De spirituele mens heeft ontdekt dat licht net zo goed een bouw-
steen is als aarde dat is. Hijzelf is een lichtwezen wiens tijdelijke
voertuig uit aarde-gebonden grondstof bestaat. De mens van
vandaag is helemaal niet het toevallige eindproduct van een
lange evolutie, maar wel een soort tussenschakel waarbij trans-
formatie het opzet was/is. Denk aan het moment waarop de rups
verandert in een vlinder en waarbij die transformatie een heel
natuurlijk proces is.
Afgedaald op de derde dimensie heeft de mens zich gehuld in
een derde-dimensie-omhulsel dat hem in staat stelde om hier te
kunnen leven. Wanneer je deze laatste zin nog eens leest, valt je
dan niets op? Doet het voorgaande je niet denken aan een soort
ruimtereiziger die in een soort biologisch ruimtepak niet
alleen deze aarde én zijn mens-zijn onderzoekt,
maar wie weet ook andere dimensies en ja,
waarom niet, ook andere werelden op verre
planeten?
Het inzicht dat mensen als een soort
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ons eigen voortschrijdend inzicht...

in onszelf. Inzicht werpt namelijk licht

op een bepaalde zaak. Licht dat, eens

het aangaat, nooit meer uit zal doven.

Zie je, zo kom je tot verlichting en besef je
dat je zelf - je diepste kern - uit bewust licht
bestaat. Je zal inderdaad steeds meer gaan stra-

len. Enindien je niet straalt, dan is er iets dat jou daar-

van weerhoudt. Meestal leggen mensen de oorzaak buiten zich-
zelf, maar dat wat jouw licht dooft, is meestal iets dat jou zorgen
baart of angst inboezemt. Ja, iets waardoor je je zondig voelt, al
dan niet terecht. Maar het belangrijkste is, dat jij - en jij alleen -
ermee aan de slag gaat, de obstakels één na één benoemt en er
voor eens en altijd komaf mee maakt. Jij bent namelijk de baas in
je eigen huis; de schrijver en regisseur van je eigen leven.

Natuurlijk kan het ook zijn dat er een gewoonte is opgetreden.
Dat je na al die jaren, en puur uit gewenning, van minder licht
bent gaan houden. Als dat zo is, zet je jezelf als het ware eigen-
handig buiten spel. Wie genoeg moed kan verzamelen om aan
deze oude verslaving een einde te maken, wordt daarvoor ruim-
schoots beloond. Schaduwwerk confronteert je immers niet
enkel met je donkere (lees: onbewuste) kant, maar vooral met
je eigen licht. En licht trekt altijd licht aan. Zo ontstaat de ideale
voedingsbodem voor wonderen. Wist je overigens dat er slechts

wetenschap is blind.
- ALBERT EINSTEIN

legenden op naslaat, zal dat al snel heel
herkenbaar zijn.

Lichtwezens die zich aanpassen aan de atmosferi-
sche omstandigheden van de planeet waarop ze zich bevin-
den... Dat klinkt oneindig veel spannender dan spreken van een
toeval zonder enige betekenis, nietwaar? Een lichtwezen dat zijn
leefgebied bovendien kan kiezen, simpelweg door er zijn multidi-
mensionale bewustzijn op te richten, roept een compleet ander
beeld op dan een soort dier dat zich middels de wet van de sterk-
ste heeft weten op te werken.
De Nederlandse cardioloog Pim van Lommel schreef jaren
geleden al een lijvig boek waarin hij het had over het eindelo-
ze bewustzijn waartoe ieder mens in principe toegang heeft...,
zelfs wanneer hij zogezegd dood is. Wil dat zeggen dat de dood
niet bestaat? Als we de dood als een eindpunt beschouwen na
een toevallig geleefd leven, dan slaan we de bal inderdaad mis.
Bekijken we dit gegeven echter vanuit de ziel (lees: lichtwezen) en
beschouwen we de dood als een betekenisvolle overgang naar
een andere (tijdelijke) bestaansvorm, dan mogen we concluderen
dat religie en wetenschap elkaar anno 2022 inderdaad eindelijk
(opnieuw) de hand reiken.
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