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In mijn vorige bijdrage (zie Bloom 5, 2022) schreef ik dat
mensen waterwezens zijn, dat water geheugen heeft en
dat de kwantumfysica inmiddels bewezen heeft dat (de
kracht van) onze eigen intentie/wil ons bewustzijn en onze
realiteit bepaalt. Welk narratief wij volgen is bijgevolg veel
belangrijker dan we aanvankelijk dachten. Hoog tijd dat
we eens stilstaan bij niet alleen de grote verhalen van onze
tijd, maar vooral bij hun achterliggende boodschappen.
Die beinvioeden ons namelijk allemaal op een zichtbaar én




In het verleden, nog niet zo heel
lang geleden, beweerde de Katho-
lieke Kerk dat God - niet eens
Godin! - zich ergens boven ons in
de hemel bevond. Ooit, in een nog
verder verleden, was de mens -
door de ongehoorzaamheid van
de eerste vrouw(!) - uit het para-
dijs verbannen. Sindsdien diende
hij daarvoor te boeten en zwierf
hij over de Aarde als een nietige
zondaar.

Met de Verlichting brak er zo'n 400
jaar geleden een tijd aan waarin
het menselijk intellect steeds meer
aanzien verwierf. Dit zorgde ervoor
dat de ziel en andere soortgelijke
fabeltjes in hoog tempo naar de
achtergrond werden verdrongen.
De nieuwe norm - de nieuwe (man-
nelijke) God - heette wetenschap,
en ook al bestonden er aanvanke-
lijk meerdere stromingen, de zoge-
naamd ‘exacte’ wetenschap die
mechanisch/materieel van aard is,
nam al snel de leiding met de ‘rati-
onele' mens als koploper. Met alle
gevolgen van dien. Vandaag leven we
in een maatschappij die ervan uitgaat
dat alles meetbaar is, zelfs datgene
wat niet meetbaar is. Daarnaast is de
keuze van het meetinstrument en de
interpretatie van de getallen telkens
onderhevig aan een subjectief denk-
patroon. Wanneer zogenaamde
experts een visie verkondigen alsof
die algemeen geldend en dus de
absolute waarheid zou zijn, komt die
visie in feite neer op een persoon-
lijke/subjectieve visie. Anders gezegd:
cijffers en grafieken (waarop deze
specialisten zich baseren) passen
zich aan eender welk verhaal aan:
ze zijn multi-interpreteerbaar. Men
kan ze inzetten als bewijs voor welk
verhaal dan ook. Kortom, wie bere-
keningen en cijfers - wiskunde - uit-
roept tot zijn meest betrouwbare
maatstaf gaat niet enkel voorbij aan
de volledige werkelijkheid, maar in

de eerste plaats aan zichzelf. De ware
mens bestaat immers, net zoals de
ware realiteit, uit veel meer lagen
en dimensies dan enkel datgene wat
met het blote oog kan worden gezien
en opgemeten.

HET NIEUWE GROTE
VERHAAL

Wie mij intussen al een beetje (beter)
kent, weet dat ik wel vaker over de
grot van Plato spreek. Ik vergelijk de
huidige mensheid dan ook graag met
de gevangenen van Plato’s grot. Som-
migen van ons komen stilaan tot het
besef dat ze zo lang bepaalde denk-
beelden en schijnoplossingen - de
schaduwen of projecties op de muren
- hebben gekoesterd dat ze zijn gaan
geloven dat er daarbuiten niets meer
bestaat. De échte realiteit openbaart
zich echter pas volledig wanneer
we de grot verlaten. We dienen ons
dan ook bewust te worden van (de
kracht van) ons eigen bewustzijn,
om vervolgens te begrijpen welke
‘programma’s’ ons onophoudelijk en
onbewust draaiende houden. Pas
wanneer we het effect van hun greep
kunnen inschatten, kunnen we deze
programma’s bewust leren herpro-
grammeren.
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“Eris alles”

Hetnieuwe Grote Verhaal datvandaag
in de steigers staat, gaat niet langer
over mensen die zich onbewust laten
meedrijven met de stroom. Het tota-
litarisme van Stalin en Hitler in het
verleden heeft ons al laten zien dat
een gehypnotiseerde massa vaak erg
gevaarlijke vormen kan aannemen.

BE INSPIRED

Het nieuwe verhaal schaart zich dan
ook niet meer zo makkelijk achter
het oude idee van een leider, omdat
dit soort leiderschap in feite inhoudt
dat je je eigen kracht wegschenkt
aan een ander. Je denkt dat iemand
anders het allemaal wel zal oplossen
je leven. Dat ieder van ons de regis-
seur van zijn/haar eigen leven is en
dus macht heeft over zichzelf, is iets
wat de 'Ouden' al eerder wisten en
velen vandaag herontdekken: ‘Veran-
der de wereld. Begin bij jezelf.’

EEN VERRUIMD
BEWUSTZIJN

ALS SLEUTEL

‘Ja, maar wat kan ik als kleine garnaal
nu inbrengen tegen de grote machten
van deze tijd?' Ik hoor je de vraag al
stellen. En kijk, deze redenering legt
nu precies het gedachtepatroon
bloot waarvan op de achtergrond
deze mantra als volgt klinkt: Jij.
Bent. Niets. In vier woorden? Jij.
Stelt. Niets. Voor. Op een nog dieper
niveau stoten we op het zogenaamde
wetenschappelijk bewezen feit dat
alles op puur toeval berust. Er zou
geen sprake zijn van een groter plan
of een hogere (liefdevolle) kracht die
met ons samenwerkt. Dit programma
luidt: Er. Is. Niets. Logisch toch dat jij
je (ergens) diep vanbinnen nog steeds
angstig, klein en onzeker voelt? Als
dezelfde soort deuntjes generaties
lang worden afgespeeld, hoeft het
niet te verwonderen dat ook jij hierin
uiteindelijk bent gaan geloven. En
wie angstig en klein denkt, zal ook
niet zo snel de denkbeelden die door
anderen aan hem worden opge-
drongen, opmerken. Wie klein denkt,
mist immers over- én inzicht. Geluk-
kig hoeven we niet te wanhopen. De
oplossing ligt immers zoals steeds in
het probleem verscholen.



EEN NIEUW TIJDPERK - DEEL Il
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“Jij bent alles”

Uit het bovenstaande vloeit voort
dat een bevrijd of sterk verruimd
bewustzijn de sleutel vormt tot de
ontsluiting van de kosmos in onszelf.
Voor de nieuwe mens op de nieuwe
aarde geldt niet langer ‘jij ben niets'
maar ‘jij bent alles'. Dit betekent dat
het multiversum met alles erop en
eraan in jou zit, zoals ook jij inte-
graal deel uitmaakt van het multi-
versum. En in plaats van ‘er is niets’
geldt ‘er is (van)alles’. Dat wil o.a
zeggen dat de hogere lichtwerelden -
de huizen van onze zielen - opnieuw
worden (h)erkend. En vanaf dat die
weer worden toegelaten, keren ook
andere schitterende zaken zoals
wonderen terug. Dan bevinden we
ons niet langer in de grot, maar staan
we er buiten en er boven. Dan voelen
we ons als bevrijd van de ketenen
die we ooit zelf aandeden, omdat we
toen simpelweg niet beter wisten.
Ooit hebben ze ons gediend, maar nu
is het tijd voor de volgende stap. Het
is op dat cruciale punt dat wij ons nu
bevinden. Een uniek kantelmoment
in onze geschiedenis, het moment
waar we op het punt staan de grot
voorgoed te verlaten. Een wereld die
niet langer een negatieve basistoon
als eerste bouwsteen gebruikt, maar
daarvoor een positieve in de plaats
zet, begint immers met het constru-
eren van een betere wereld.

ONTDEK JE EIGEN ZIEL &
OORSPRONKELIJKHEID
Zoalsikin hetvorige deel al opmerkte,
toonde de Japanse onderzoeker Dr.
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Emoto met bevroren waterkristal-
len aan dat positieve en negatieve
ingestraalde boodschappen tot res-
pectievelijk prachtige (harmonische)
en lelijke (chaotische) resultaten
leiden. De mens is hiervan zelf een
prachtig voorbeeld. Een kind dat
niet wordt gezien als een ziel die hier
een aardse ervaring komt opdoen,
wordt dan ook niet begeleid tijdens
zijn/haar zielenmissie, maar daaren-
tegen gekneed en gevormd naar de
normen die op dat moment gangbaar
en dus standaard zijn. Oudere gene-
raties dienden vooral in het gareel te
lopen, terwijl vandaag veel ouders
streven naar een vriendschapsband
met hun kroost. Dat laatste kunnen
we een verbetering noemen, maar
als we de achterliggende grote verha-
len opmerken, behoort ook dit feno-
meen tot een collectie waanbeelden:
het raakt niet volledig aan de kern
van de zaak. Mensen worden immers
pas werkelijk volwassen wanneer
ze hun eigen ziel en oorspronkelijk-
heid ontdekken, hun eigen (kosmi-
sche) gedachten voelen/denken en
hun persoonlijke waarheid vormen.
Wanneer mensen op die manier ein-
delijk weer hun eigen leiderschap -
hun soevereiniteit - opeisen en de
krachten waarover ze beschikken
niet langer (onbewust) afgeven aan
anderen, dan pas zullen zij werke-
lijk ‘ouder’ en wijzer zijn en anderen
kunnen begeleiden naar volwassen-
heid.

GOED NIEUWS

Hoe je het ook draait of keert: de
huidige, materialistische wetenschap
heeft gigantisch veel schade veroor-
zaakt. Dat komt omdat het in een
'scheidingsdenken' is terechtgeko-
men toen het de spirituele kant van
de realiteit aan de kant schoof. De
zoektocht naar onze ware kern heeft
te maken met de meest fundamen-

tele vragen in ons leven, en dus is
het bijzonder frappant dat de belang-
rijkste vragen - hier in het Westen
- doorgaans pas op het einde van
een mensenleven worden gesteld.
Waarom niet bij het begin? Stel je
voor hoe de wereld er zou uitzien
als we bepaalde antwoorden bij het
begin van ons leven al kenden....

Plato waarschuwde ons dat onze
ogen opnieuw aan het zonlicht
zouden moeten wennen zoals ze dat
ooit, lang geleden, aan het donker
hebben moeten doen. Van een nega-
tief verhaal, een duistere realiteit,
die gaat over zinloos- en doelloos-
heid, naar een positief verhaal dat
bol staat van zinvolle invullingen. Ik
geef het grif toe: dit is geen sinecure
en het zal voor sommigen best nog
wat wroeten worden, maar voor wie
jarenlang het gevoel had dat ‘er iets
niet klopte’, dat ‘de dingen volledig
verdraaid leken’, dat ‘de boel op z'n
kop stond'’is dit uiteraard schitterend
nieuws. Het lijkt wel een verlossing.
Eindelijk! Eindelijk keren we terug
naar huis!
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* Deel 1 - De wonderen en boodschap-
pen van een nieuw tijdperk. Versche-
nen in Bloom 5 - 2022.

+ Deel 2 - Het doorzien van de Grote
Verhalen die ons leven beinvioeden.
Publicatie in deze editie, Bloom 6 -
2022.

+ Deel 3 - ‘Niet weten is slecht, maar
niet willen weten is erger’

Publicatie in Bloom 7 met verschij-
ningsdatum 23 september 2022.

* Deel 4 - Over NDE's en regressiege-
tuigenissen, incl. persoonlijk buiten-
aards-kosmisch relaas

Publicatie in Bloom 8 met verschij-
ningsdatum 4 november 2022.



